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Het heeft heel den nacht verfrisschend geregend. Gisteren ook zoo, maar stil, bescheiden,
niet veel meer dan een heel vochtige mist.

In die treurige atmosfeer, op zich zelve reeds neerdrukkend, vertrokken vele, vele
zwaarbevrachte soldaten in dichte gelederen. Schetterend kopergeschal en bonzende
trommelslagen vergezelden hen op den weg naar den dood. Kort daarop kwamen er
nagenoeg negentig binnen, maar loom en trager zonder muziek. Zoo gaat het immer in
bestendige afwisseling van legermachten.

Een buurman heeft heden twee groote wagens ontmoet, beladen met duiven.
Daarop stond schimpend: ‘"Voor Engeland."’

Ze waren hier in beslag genomen en zijn naar Duitschland gestuurd. Men verzekert, dat
verbod zal komen voortaan duiven te houden.

Door het nationaal hulpcomiteit worden middelen aangewend in het voordeel der
kantnijverheid. Onlangs is te Nevele ten huize van wijlen de ouders mijner nicht een
bijeenkomst beleid, waar meer dan twee honderd kantwerksters van allen leeftijd
samenkwamen om over de zaak te spreken.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


